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door Mieke de Vries 
___________________ 
 
Ik weet niet hoe het voor u is, maar ik heb 
vandaag de dag het gevoel dat ik wat heen 
en weer geslingerd wordt tussen nare en 
mooie dingen in het leven. 
Beelden van de oorlogen in Oekraïne, Gaza 
en Afrika, de ellende van de mensen en 
kinderen daar, het niet-ophoudende geruzie 
in Den Haag en tussen landen wereldwijd 
maakt de kijk op het leven soms somber. 
Maar we zien ook gelukkig weer de natuur in 
prachtig nieuw leven zich overal 
aankondigen! 
We zien ook lichtpuntjes om ons heen, zoals 
de kindernevendienst, de Jeugdkerk, het 
nieuwe initiatief van de Struunders, de goede 
relatie met onze buurgemeente, de Herv. 
Gemeente.  
En we worden daar toch wel weer opgewek-
ter van en dat geeft hopelijk een blij gevoel. 
We zien dit terug in deze nieuwe editie:  
we lezen over de zorgen over onze kleiner 
wordende kerkenraad en de gevolgen daar-
van, en de worstelingen van onze cluster-
gemeenten.   
Maar we zien dat in deze RONDOMGELOVEN  
Pasen centraal staat: de opstanding van 
onze Heer! 
En de bijdrage van Geert Jan maakt duidelijk 
hoe wij ons leven in het licht van Pasen 
kunnen zien. De duisternis heeft het licht niet 
in haar macht gekregen! 
Dat biedt ons en de wereld perspectief in de 
toekomst! Hoe dan ook! 
Naast de nieuwe kleuren in de prachtige na- 
tuur kleurt de betekenis van Pasen het leven 
van alledag lichter. 
We wensen elkaar gezegende Paasdagen!   
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             DE KERK IN HET MIDDEN LATEN … 
 
 
 
 
Om een probleem of vraagstuk niet te laten escaleren, wordt vaak gezocht naar een 
oplossing om de diverse partijen toch tevreden te stellen. 
 
door Jan-Willem van der Steege 
__________________________________ 

 
De uitdrukking geeft aan dat de kerk 

onwrikbaar midden in het dorp thuishoort 
en dat de rest kan ‘bewegen’.  

Het blijkt echter in onze tijd soms 
nog een hele klus om de kerk als centraal 
punt te behouden! 
Eind negentiende eeuw was het voor ieder 
dorp ‘een must’ om voor eigen inwoners 
een kerkelijk gebouw te realiseren.  
Mensen droegen gul bij aan de financiering 
van het bouwwerk, maar waren verder ook 
vooral ‘met hart en ziel’ verbonden aan de 
kerk.  

Nu anno 2025, we zijn inmiddels 
zo’n 150 jaar verder, lijkt het er sterk op dat 
de invloed van de kerk afneemt.  
Minder gemeenteleden, schrappen van 
activiteiten en vooral de ‘vergrijzing’ 
drukken een stempel op het 
toekomstbeeld.   
Hoe lang houden we het nog vol met z’n 
allen?  
Deze vragen en beklemmende gedachten 
kunnen ‘zomaar’ opborrelen als je 
ontwikkelingen in eigen gemeente en de 
buurkerken op je laat inwerken.  

Gelukkig beleefde ik onlangs toch 
‘zomaar’ een bemoedigend moment tijdens 
een fietstocht in de omgeving.  

 
Ik passeerde het gebied van de verloren 
dorpen onder de letterlijke rook van Delfzijl. 
Natuurlijk zag ik het kerkje van Heveskes, 
dat ondanks alle menselijke 
plannenmakerij nog fier overeind staat …  

Maar meer nog werd ik geraakt door 
het kunstwerk ‘De hand van Oterdum’.  
Een open hand, met in de palm het oude 
kerkje van een compleet verdwenen dorp. 
Het gaf me een bemoedigend gevoel dat 
wat er de komende jaren en mogelijk zelfs 
eeuwen ook maar mag gebeuren… de kerk 
blijft, als een kostbare parel, geborgen in 
Gods hand ...  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN DEVoorzitter



 
 

 

 
 
 
      LICHT IN DE DUISTERNIS … 
       
          Johannes 1: 1-9 
 
 
‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.’ 
(vs. 5)  
         
door ds. Geert Jan Weessies 
_______________________________________________ 
 

Het is lente. De bomen en struiken 
botten uit, bloemen laten zich weer zien. De 
zon begint steeds meer kracht te krijgen, de 
dagen worden langer. Het licht keert terug 
na een grijze winter. Toch leven we niet in 
een tijd die aanvoelt als licht. Er is immers 
oorlog en dreiging van oorlog, ook in onze 
omgeving. De veiligheid die we na de 
Tweede Wereldoorlog ervaarden, lijkt 
verdwenen. Het nieuws overrompelt ons 
steeds weer met negatieve berichten. En 
we zien de verscheurende beelden van 
wanhopige en getroffen mensen. Mensen 
begrijpen elkaar ook niet meer, leven in 
bubbels. Waarheid, feiten, ieder heeft er 
zijn eigen kijk op. En de problemen, 
veroorzaakt door onze levensstijl en 
economie, stapelen zich op, lijken we niet 
meer te kunnen of willen oplossen.  
Ondertussen wordt de dreiging groter. 
Droogte, hitte, heftige regenval en 
overstromingen, verlies van natuurlijke 
waarden; het is afwachten wanneer we zelf 
aan de beurt zijn.  

Kortom, ondanks de 
naderende lente ook 
een duistere tijd, 
waarin we niet weten 
wat op ons afkomt.  

Johannes 
begint zijn evangelie 
met een 

bespiegeling over de betekenis van Jezus 
voor de wereld en voor ons leven. Jezus is 
als het Woord van God in het begin, als het 
licht dat schijnt in de duisternis. Het staat er 
als een uitroep van vreugde en triomf: ‘Het 
licht schijnt in de duisternis en de duisternis  

heeft het niet in haar macht gekregen!’  
Jezus is het licht van God en de duistere 
krachten van geweld, liefdeloosheid en 
onverschilligheid hebben hem er niet onder 
gekregen. In hem was Gods kracht, Gods 
Geest. Hij bracht het goede bericht van 
Gods ontfermende liefde en van een 
toekomst van licht. En niet alleen in de 
woorden die hij sprak, maar ook in de 
dingen die hij deed.  
Liefde voor mensen, ontferming,  
vergeving, aandacht en zorg, hij leefde het 
ons allen voor.  

Velen vragen zich ongetwijfeld af 
hoe God bij onze wereld betrokken is, en 
vooral bij al die ellende en dat verdriet dat 
veel mensen meemaken.  
Behalve dat wij dat nooit kunnen weten, 
omdat het diepe geheim van God en het 
leven voor ons nu eenmaal verborgen is, 
kunnen we in elk geval wel dit ervan 
zeggen: Wij hebben God niet leren kennen 
als een God die ziekte uitdeelt, of oorlogen 
aansticht. maar als een God die in Jezus 
helend bij de mensen was. God is de God 
die ruimte schept, licht in het donker. Al op 
de eerste bladzijde van de Bijbel wordt zo 
over God gesproken.  
God is de stem die bevrijdend spreekt, die 
met zijn licht door het duister heen komt, 
die ruimte schept voor leven en liefde. 
Niemand kan in zijn leven zonder licht. 
Zonder licht geen leven, geen zicht om je 
heen. Toch heb je van het licht maar weinig 
nodig om je te kunnen oriënteren. Stel, je 
hebt een kamer met alleen een dakraam. 
Die kun je geheel afsluiten met een stevig 
gordijn. Dan zie je niks meer, is het geheel 

VAN DEVoorganger



 
 

 

donker. Maar als je het gordijn maar een 
paar millimeter open doet, komt het licht 
naar binnen en wordt alles, hoe beperkt 

ook, zichtbaar. Zo 
weinig licht en toch de 
mogelijkheid om je weg 
te vinden. Soms zijn er 
dagen in je leven dat je 
denkt dat de nacht nooit 
meer ophoudt. Je ziet 

geen hand voor ogen, alles is zwart, 
angstig, somber. Maar dan opeens zie je 
toch weer licht; het dakraam wordt 
opengetrokken. Zo is het leven: donker en 
licht. En zo is ook God in ons leven: licht dat 
door het duister heen komt. Johannes zegt: 
‘de duisternis heeft het licht niet in haar 
macht gekregen’. Toch leek het daar eerst 
wel op. De liefde die Jezus uitstraalde en 
zijn kracht om mensen te bewegen en te 
veranderen, werden uiteindelijk bedolven 
onder de duistere krachten van macht,  
behoudzucht, eigenbelang en onverschil- 

ligheid. Ja, het leven werd voor hem lijden 
en uiteindelijk werd Hij op Golgotha aan 
een kruis gedood. Maar dat is volgens het 
evangelie toch niet het einde. Want na 
Golgotha is het Pasen geworden! Jezus 
leeft!, dat is wat zijn leerlingen ten diepste 
hebben ervaren, wat ze gingen geloven. En 
het mag ook ons geloof zijn. De duisternis 
heeft toch niet overwonnen, God schiep 
opnieuw licht, zoals eens in het begin.  
En ook vandaag laat de Eeuwige Zijn licht 
door het duister heen breken, al is het soms 
maar een 
kleine 
streep. 
Laten we 
blijven 
zoeken 
naar dat 
licht, elke 
dag weer, 
hoe donker het ook is. En laten we ook zelf 
waar mogelijk licht aan elkaar doorgeven.  

__________________________________ 
 
DE STILLE WEEK / PASEN  
 
De laatste week van de Veertigdagentijd is 
de Stille Week, de week die begint op 
Palmzondag (zondag 13 april) en die 
gaandeweg overloopt in het Paasfeest.  
Al in de vroegste tijden begint in de liturgie 
van de kerk het Paasfeest op de avond van 
Witte Donderdag. Vanaf de avond van 
Witte Donderdag tot de avond van 
Paaszondag tellen we drie dagen, de drie 
dagen van Pasen. We tellen vanaf de 

avond omdat de nieuwe dag volgens het 
scheppingsverhaal en naar Bijbelse 
gewoonte begint met de avond. En eigenlijk 
hebben we vanaf de avond van Witte 
Donderdag één lange viering, waarin we 
Jezus volgen op het laatste gedeelte van 
zijn levensreis, op het diepte- en tegelijk 
hoogtepunt van zijn leven. Een reis door de 
nacht van onze menselijke werkelijkheid 
naar de morgen van bevrijdend licht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op WITTE DONDERDAG (17 april, 19.30 uur) vieren we het Heilig Avondmaal, in navolging van 
Jezus, die zelf met zijn leerlingen vlak voor zijn gevangenneming de Paasmaaltijd gevierd 
heeft.  
 
Op GOEDE VRIJDAG (18 april, 19.30 uur) gedenken we het lijden en sterven van 
Jezus. We lezen de betreffende gedeelten uit het Evangelie en doven de 
Paaskaars.  
In het UFKENSHUIS wordt op deze dag (om 19.00 uur) het Heilig Avondmaal 
gevierd.  



 
 

 
Op STILLE ZATERDAG (19 april, 21.30 uur) 
vieren we in een paaswake de doorbraak 
van het Licht, de komst van nieuw leven. 
We beginnen vanuit de stilte en het donker 
van deze zaterdag. En we horen van de op-  

standing van onze Heer, waarbij de 
nieuwe Paaskaars wordt ontstoken  
en brandende binnengebracht. 
Het is het hoogtepunt van de  
christelijke liturgie, waarin we de vreugde 
van ons geloof samen mogen beleven!        

 
En op PAASZONDAG (zondag 20 april, 09.30 uur) vieren we dan in een feestelijke 
dienst het nieuwe leven.  
God geeft nieuw leven aan Jezus en door hem ook aan ons.   
 

Ik wens u allen gezegende en inspirerende dagen.   
__________________________________ 
 
GROET VAN DE RAAD VAN KERKEN AAN DE CHRISTENEN IN NEDERLAND  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De komende tijd bereiden wij ons voor op 
het vieren van het lijden van Christus en 
zijn opstanding uit de dood.   
We gaan deze weg naar Pasen in een 
ongekende internationale situatie. In 
Oekraïne moet het Oekraïense volk zijn 
vrijheid verdedigen tegen Russische 
agressie. In Israël, Gaza en de Palestijnse 
gebieden is er geen vrede. Over de hele 
wereld trekken machthebbers zich weinig 
aan van het recht en willen ze het met 
geweld schenden. Ze leven alsof er geen 
God bestaat en mensen niet van waarde 
zijn.  
Meer dan voorheen worden wij daardoor 
bepaald bij onze roeping. God heeft een 
taak voor ons, een opdracht. Ons leven 
bestaat niet uit consumeren en wegduiken, 
maar uit het zoeken naar een heilig leven, 
waarin wij recht en vrede voor ogen 
houden. We zijn geroepen ons te laten 
inspireren en vernieuwen door de Geest tot 
mensen van Christus.  
Op de avond voor zijn dood nodigde Jezus 
zijn  leerlingen  aan  tafel.  Hij verbond  zijn  
 

leerlingen nog eenmaal met hem, met 
elkaar en met zijn Vader. Hij brak het brood 
en liet zo zijn opofferende liefde zien die 
vergeving, gemeenschap en vrede 
schenkt.   
Hij gaf ons een boodschap van hoop. Hij liet 
zien: liefde is sterker dan de dood, 
barmhartigheid draagt vrucht, hoop is 
terecht. Daarom belijden wij: Jezus, de 
mens van liefde, genezing en eindeloze 
hoop is opgestaan uit de dood. Hij leeft en 
regeert.   
Dit Paasevangelie is niet zomaar een 
verhaal van optimisme, alsof alles binnen 
onze levensdagen goed zal komen. Het 
vraagt ons om vast te houden aan Gods 
stem, ook in moeilijke dagen. Het is een 
boodschap uit de hemel die klinkt in het graf 
van ons leven. Een boodschap die 
onverwacht vrucht kan dragen: misschien 
vinden we in deze tijd God wel veel meer 
en is hij veel vruchtbaarder bij ons dan we 
ooit hadden kunnen vermoeden. In Europa 
kan een nieuw besef ontstaan dat Christus 
de grond van ons leven en samenleven is.   
Paus Franciscus riep 2025 uit tot een 
Jubeljaar, een jaar van omkeer en 
verzoening. Hij riep op tot een pelgrimage 
van hoop. Dat is een boodschap die in alle 
kerken van ons land mag weerklinken: om 
met liefde en volharding Gods weg te gaan. 
Om op te komen voor recht en te 
verdedigen wat kostbaar en kwetsbaar is. 
  
Geert van Dartel, voorzitter Raad van Kerken in 
Nederland  
Coen Wessel, algemeen secretaris Raad van Kerken 
in Nederland 



 
 

IN HERINNERING … 
 
Wij gedenken de gemeenteleden, die de afgelopen periode zijn overleden.  
 
door ds. Geert Jan Weessies 
 __________________________________________ 
 
Wij gedenken: JOHANNA KOOPS VAN ’T JAGT-SCHIPPER  
geboren 22 september 1956, overleden 3 maart 2025    
 
Johanna Schipper is geboren in Assen. Ze 
was de jongste van vijf kinderen, vier 
meisjes en een jongetje. Ze hadden thuis 
een kleine boerderij. Vader werkte 
buitenshuis, moeder en oma deden de 
boerderij. Ze werd mede opgevoed door 
haar zussen, ze trokken veel met elkaar op. 
Op 6-jarige leeftijd ging ze naar school. Na 
de lagere school ging ze naar de 
huishoudschool, waarna ze ging werken als 
verzorgende in een bejaardencentrum.       
Op 6 juni 1980 trouwde ze met Lambertus 
Koops van ’t Jagt. Ze gingen wonen in 
Siddeburen aan de Oudeweg, op de hoek 
van de Molenlaan. In dat huis hebben ze 
altijd gewoond. Lambertus was elektricien, 
installateur en technisch onderhoudsman. 
In 1990 werd hij koster voor onze 
Gereformeerde Kerk hier in Siddeburen. 
Ook werd hij beheerder van REHOBOTH, het 
(voormalig) zalencentrum achter de kerk. 
Johanna heeft al die tijd veel met hem 
samengewerkt en geholpen.  
Johanna en Lambertus kregen drie 
kinderen: Lambert in 1985, Jeroen in 1989 
of 1990 en Gerard in 1991. Bij Jeroens 
geboorte waren er allerlei complicaties, die 
uiteindelijk ertoe hebben geleid dat hij dood 
geboren werd. Het was voor Johanna een 
traumatische ervaring, maar er werd 
daarna niet meer over gepraat. Zo ging dat 
toen nog. Maar het zal ongetwijfeld in het 
leven van Johanna en Lambertus een grote 
invloed hebben gehad.  
Naast het huishouden en de kinderen en 
ook naast REHOBOTH heeft Johanna veel 
meegedaan met verenigingen en 
activiteiten in het dorp. Ook mocht ze graag 
meedoen met feestelijke activiteiten en 
vond ze het fijn om met haar zussen op stap 
en met vakantie te gaan. Ze was dan altijd 
een vrolijke noot.     
Johanna heeft in haar leven qua ziekte veel 
meegemaakt. Het begon al jong met 
epilepsieaanvallen. Later in haar 

volwassen leven kreeg ze vaatlijden; de 
bloedvaten slibden dicht. Ze moest 
meerdere keren geopereerd worden: 
omleidingen, dotteren en een 
broekprothese. Door de broekprothese 
kreeg ze een verwoestende bacterie in 
haar lichaam, die uiteindelijk heeft geleid tot 
de verschillende amputaties die nodig 
waren. Het begon met haar tenen en op het 
laatst de benen tot aan haar lies. De laatste 
jaren kon ze alleen maar zitten en liggen. 
Toch, ondanks al die operaties en perioden 
van ziekte, klaagde ze niet. Ze was dapper, 
vertrouwend en sterk. Maar ze verbloemde 
ook veel. En Lambertus heeft al die tijd heel 
goed voor haar gezorgd.  
Zij had door de jaren heen bij alles wat ze 
meemaakte een sterk vertrouwen dat 
Jezus voor haar zorgde. Haar geloof laat 
zich kenschetsen als ‘veilig in Jezus’ 
armen’. Hoe moeilijk het ook was, bij hem 
kon ze terecht, bij hem zocht ze rust en 
kracht.    
Na Lambertus’ dood ging Johanna wonen 
in het UFKENSHUIS. Lichamelijk was het 
moeilijk, er was het verdriet om Lambertus 
en ook geestelijk bleek ze ziek en ging ze 
achteruit. Haar geestesziekte maakte haar 
ongeremd en veroorzaakte o.a. dat ze 
dingen niet goed meer kon verwoorden. 
Een aantal weken geleden werd ze ziek, ze 
was echter niet sterk genoeg om er weer 
bovenop te komen. 
Johanna is begraven op de begraafplaats 
van onze gemeente aan de Verlengde 
Molenlaan. In de dienst daaraan 
voorafgaande hebben we stilgestaan bij de 
woorden van Jezus: “Kom allen bij Mij, jullie 
die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 
gaan, Ik zal jullie rust geven”. (Mattheüs 11: 
28). In het vertrouwen dat ze die rust heeft 
gekregen, hebben we van haar afscheid 
genomen. Ons meeleven gaat uit naar haar 
kinderen, kleinkinderen en alle familie en 
vrienden.  



 
 

 

Wij gedenken: DICK EENKHOORN 
geboren 11 maart 1946, overleden 5 maart 2025  
 
Dick Eenkhoorn is geboren in Zwolle als 
derde kind en tweede zoon van Derk en 
Anna Eenkhoorn. Na hem zijn er nog twee 
kinderen geboren. Dick groeide op in 
Zwolle en later in Hoogvliet. Na zijn 
schooltijd ging hij werken bij meerdere 
werkgevers in verschillende plaatsen. 
Daarna ging hij leren en werken als 
verpleegkundige bij LICHT EN KRACHT in 
Assen.   
Hij ontmoette Gre Norder en na drie jaar 
trouwden ze op 13 november 1970. Ze 
gingen wonen in Smilde, waar hun twee 
zonen Derk-Jan en Johan werden geboren. 
Na een aantal jaren vertrokken ze naar 
Appingedam, waar hun dochter Marieke 
werd geboren. Dick ging er als 
verpleegkundige werken in Solwerd.  
Uiteindelijk vertrokken Dick en Gre naar 
Wagenborgen, waar ze inmiddels beiden 
werkten in GROOT BRONSWIJK, Dick als 
verpleegkundige en Gre als medewerker 
en coördinator. In Wagenborgen hebben ze 
± veertig jaar gewoond.  
Dick kreeg op 38-jarige leeftijd een 
hartaanval, waarna hij 13 weken moest 
revalideren in Haren. Rond zijn 40e 
levensjaar werd hij afgekeurd. Later kreeg 
hij nog een hersenstam-infarct, waarna hij 
verder moest leven met een 
bewegingsbeperking. 
Dick was een levensgenieter, in zijn bijzijn 
was er altijd iets te beleven. Een familielid 
typeerde hem als een ‘kunstenaar van het 
kleine genieten’. Voor Gre was hij een lieve, 
zorgzame man, van zijn kinderen en 
kleinkinderen een trotse vader en opa.  
Muziek, vooral orgelmuziek, speelde een 
grote rol in zijn leven. Hij speelde graag op 
het orgel. Ook later in het UFKENSHUIS 
begeleidde hij regelmatig samenkomsten.  
Dick was ook een mensenmens: sociaal, 
met een gezonde dosis humor. 
Nieuwsgierig ook. In Wagenborgen zat hij 
boven op het plaatselijke nieuws als 
reporter van het door hem zelf in het leven  
geroepen nieuwsblad ‘OP DE HOOGTE’.  En  

hij zette zich op 
meerdere fronten in 
voor de leefbaar-
heid van het dorp en kreeg daar ook een 
koninklijke onderscheiding voor. 
Scheidsrechter, brandweerman, ouderling, 
presentator bij radio GROOT BRONSWIJK, 
organist, vinoloog, Sinterklaas, 
orgelbouwer, ijsverkoper, reporter, werken 
bij GROOT BRONSWIJK en vakantie vieren in 
Ommen, hij deed het allemaal en hij genoot 
ervan. Daarbij mocht hij ook graag lekker 
eten en drinken, wat hij echter na zijn 
hartaanval wel moest minderen.  
Kerkelijk waren Dick en Gre beiden 
opgegroeid in de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt. Eenmaal in Wagenborgen zijn 
ze overgegaan naar de ‘gewone’ 
Gereformeerde Kerk, ook vanwege een 
veranderende geloofsbeleving. 
In 2017 werd Gre ziek, ze kreeg een 
beroerte en ze bleek vasculaire dementie te 
hebben. Ze kon niet meer thuis wonen en 
zij en Dick kregen daarom een appartement 
in het UFKENSHUIS, waar ze zich al snel 
thuis voelden. Ondanks haar ziekte hebben 
ze in het Ufkenshuis samen toch een mooie 
tijd gehad. En als het even kon, ging Dick 
eropuit met zijn scootmobiel, genieten van 
de omgeving.      
Eind vorig jaar overleed Gre, begin dit jaar 
werd Dick ziek, een longontsteking. 
Ondanks alle medische zorg lukte het niet 
om er weer bovenop te komen.   
Dick is begraven op de begraafplaats van 
onze gemeente aan de Verlengde 
Molenlaan.  
In de bijeenkomst daaraan voorafgaand 
werd stilgestaan bij woorden van Psalm 36: 
‘… want bij U is de bron van het leven, door 
úw licht zien wij licht’ (vs. 10). In dit 
vertrouwen heeft Dick geleefd, in dit 
vertrouwen heeft zijn familie van hem 
afscheid genomen.     
Ons meeleven gaat uit naar zijn kinderen, 
kleinkinderen en alle andere familie en 
vrienden.  

 
 
‘Als de adem stokt en het lichaam stopt, draagt God onze ziel in eeuwigheid’ 

 



 

NIEUW INGEKOMEN 
* uit Roden: dhr. J.S.A. van den Berg en mw. G. van den Berg-de Weert, adres Akkerein- 
  denweg 5 
 
VERHUISD  
* dhr. O.J. Weessies, van Tuinbouwstraat 24 naar Aurorastraat 37, 9635 CB Noordbroek 
* dhr. J. Smith, van Oostwoldjerweg 7 naar Molenlaan 8  
* mw. M. Bosma-Bult, van Woonzorgcentrum VOOR ANKER Hoogezand naar Woonzorgcentrum 
  VOOR ANKER, Slochterdiep 1, kmr. B13, 9621 BA Slochteren (tijdelijk i.v.m. renovatie) 
 
VERTROKKEN 
* naar Wildervank, dhr. T. H. van der Ploeg, Kiekendief 4 
* naar Noordbroek, mw. S. Haveman, Koningsakkers 14 
* naar Groningen, dhr. T. Poort, Singellaan 11 
 
OVERLEDEN 
* op 3 maart 2025: mw. J. Koops van ’t Jagt-Schipper, geb. 22 september 1956, 
  UFKENSHUIS, kmr. 249 
* op 5 maart 2025: dhr. D. Eenkhoorn, geb. 11 maart 1946, UFKENSHUIS, kmr. 264 
* op 23 maart 2025: mw. Wupke Huiting, geb. 23 augustus 1945, Cosis-Siertsheert 
 
GEMEENTELEDEN DIE PERMANENT VERBLIJVEN IN EEN ZORGINSTELLING BUITEN SIDDEBUREN  
* Inez Renkema, Gockingastraat 1-101, 9901 BJ Appingedam 
* mw. H.W. van Tholen-Reitzema, Woonhaven OPWIERDE, kmr. 1.5, B.H. van  
  Iddekingesingel 1, 9902 NA Appingedam 
* mw. M. Bosma-Bult, Wooncentrum VOOR ANKER, kmr. B13, Slochterdiep 1, 9621 BA 
  Slochteren 
* mw. E. Braaksma-Spijker, BETINGESTAETE, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl 
* dhr. J. Fokkens en mw. C.W. Fokkens-Smit, Damsterheerd, Heerdlaan 2, kmr. 012,  
  9901 CC Appingedam 
* mw. G. Moesker-Geertsema, Verpleeghuis OLD WOLDE,  afd. APPELHOF 6, Blijhamsterweg 
  45, 9673 XB Winschoten 
____________________________________________ 
 
  

Marcus vertelt: 
 

‘… ze legden hun mantels op het dier en Hij ging erop zitten.  
Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden 
takken met bladeren uit.  
Allen, die voor Hem uitliepen riepen luidkeels: “Hosanna! 
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het 
komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!”’ 
 

GELOVENin Siddeburen

Nieuws uit de gemeente



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Nu geweld om zich heen slaat, willen we naast mensen in noodsituaties staan, hen 
niet vergeten”, “Wist u dat maar liefst één op de vier mensen wereldwijd, dat zijn twee 
miljard mensen, geen toegang heeft tot schoon drinkwater?”, “Het zijn 
duizelingwekkende cijfers: van de 1.441.000.000 inwoners van India leven er 
276.000.000 onder de armoedegrens”. 
 
door Aafje Mittendorp / diaconie  
__________________________________________ 
 
Dit zijn enkele van de uitspraken die we 
lezen in de brieven van de giftverzoeken 
die we binnenkrijgen. Veel van het geld van 
de collectes wordt via KERKINACTIE aan 
bepaalde doelen gegeven die KERKINACTIE 
heeft uitgezocht.  
Het zijn vaak doelen waar ze al een goede 
band mee hebben, ontstaan in het verleden 
toen mensen via  missionarissen contacten 
in andere landen zochten. Maar hoe is 
KERKINACTIE nu eigenlijk ontstaan? 
Tot 1994 waren er veel verschillende 
christelijke organisaties en programma’s 
die hulp boden in binnen- en buitenland. 
B.v. de STICHTING OECUMENISCHE HULP 
(SOH) bood wereldwijd hulp bij 
hongersnood en rampen (noodhulp).  
In 1979 zijn verschillende kerken begonnen 
met een speciaal programma, dat zich richt 
op hulp aan kinderen onder de naam 
KINDEREN IN DE KNEL. Met Kerst wordt 
hiervoor in onze kerk een collecte 
gehouden. Deze organisaties bundelden 
zich tot KERKINACTIE. 

KERKINACTIE steunt zowel in Nederland als 
wereldwijd het werk van honderden kerken 
en organisaties om mensen tot hun recht te 
laten komen en te helpen. KERKINACTIE is 
daarom voor ons een goede partner om 
mensen en projecten te kunnen steunen. 
KERKINACTIE is actief op vier terreinen: 
Zending, Noodhulp, Werelddiaconaat en 
Binnenlands diaconaat. 
Elk jaar collecteren we regelmatig voor b.v. 
het Werelddiaconaat, Noodhulp en 
Zending. 
Jaarlijks houden we ook een ‘schriftelijke’ 
collecte voor de Zending. Eind april zullen 
we de brieven rondbrengen. Ze worden niet 
weer opgehaald. 
We hopen dat u aan de hand van de brief 
een gift wilt overmaken op de rekening van 
de Zending. 
Zoals zo vaak in het nieuws vermeld, 
Christenen in het buitenland hebben het 
moeilijk en kunnen wel een steuntje in de 
rug gebruiken. Daarom bevelen we deze 
collecte van harte bij u aan. 

__________________________________ 
 
 
Als je Jezus na wilt volgen 

  
 

‘Als je Jezus na wilt volgen, loop waar Hij Zijn voeten zet,  
moet je wel heel goed beseffen, dat de wereld op je let 

Want wanneer je af zou dwalen of terugvalt in het kwaad, 
wordt niet slechts je eigen aanzien, maar ook Christus naam geschaad. 

 
 

GELOVENin de Praktijk

Diaconie



 
 

 

Als je Jezus na wilt volgen en je toevlucht zoekt bij ’t kruis, 
wordt steeds naar je gekeken, leef je in een glazen huis. 
Alles wordt je aangerekend, ook al is het nog zo klein, 

zelfs in heel gewone dingen moet je steeds een voorbeeld zijn. 
 

Als je Jezus na wilt volgen, wordt het hier geen paradijs. 
Hij zal altijd bij je blijven, maar belooft geen kalme reis. 

Vechten moet je, biddend strijden, tot de allerlaatste dag. 
Tot ’t moment dat je de kruisvlag in Zijn handen geven mag’. 

___________________________________ 
 
 
Johannes vertelt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. Hij stond tijdens de maaltijd op, 
legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. 
Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. 
 
 
Toen Hij hun voeten gewassen had vroeg Hij: “begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? 
Jullie zeggen altijd ‘meester‛ en ‘Heer‛ tegen mij, en terecht, want dat ben Ik ook.  
Als Ik, jullie Heer en meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten 
wassen.  
Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook 
voor elkaar doen”.‛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VAN DE JEUGD 
 
DE KINDERNEVENDIENST  
 
door Tessa Bloem, namens de leiding kindernevendienst  
_______________________________________________ 
 
Het jaar is alweer een paar maanden oud. Eén keer per maand komen we met 
de kinderen van de basisschool samen tijdens de preek. 
Het groepje is zeer klein maar we maken er altijd een leuk half uurtje van.  
Net als andere jaren willen we met Palmpasen een Palmpasenkruis maken. 
 
Tot de zomervakantie zal er nog drie keer kindernevendienst gegeven worden. Namelijk op: 
• 20 april (Pasen) 
• 25 mei 
• 29 juni 
_______________________________ 
 
DE JEUGDKERK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het seizoen is bijna voorbij!  
 
door Julia, Gerdine en Geanne / team Jeugdkerk 
_________________________________________ 

 
Bijna Pasen. Een goed moment dus om 
even terug te blikken op afgelopen seizoen. 
We hebben dit seizoen leuke, leerzame en 
gezellige bijeenkomsten gehad. Meerdere 
gasten die langskwamen om met ons te 
praten over  
 

het geloof. We hebben nieuwe gezichten 
en een paar bekende gezichten in de groep 
teruggezien. We kijken aan tegen een 
knallende afsluiter en er worden al volop 
plannen gemaakt voor volgend seizoen. 
We hopen iedereen dan ook weer terug te 
zien.  
 

Groetjes, team Jeugdkerk 
 

GELOVENin de jeugd

Jeugd en jongerenwerk



 
 

 

DE KIDS BIJBEL CLUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 Mattheus vertelt: 
 
‘…. Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en 
namen hem gevangen. “Met zwaarden en knuppels zijn jullie 
uitgetrokken om mij te arresteren, alsof Ik een misdadiger 
ben … maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de 
profeten in vervulling gaan” . 
Toen lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchtten weg‛.  
 
 
 
 
 
 
 
 

... Toen Jezus voor de prefect Pilatus stond, stelde deze 
hem de vraag “bent u de koning van de Joden?”  
Jezus zei: “u zegt het”. 
Jezus gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, 
wat Pilatus zeer verwonderde. 
 

Pilatus vroeg: ”wat moet ik doen met Jezus, die de 
Messias wordt genoemd?” 
 

En allen antwoordden: “Kruisig hem!” 
 
  



 

 

 
Dit artikel is een samenvatting van de moderamen- en kerkenraadsbijeenkomsten in 
de afgelopen maanden.  
De samenvatting geeft een overzicht van de zaken waar het moderamen en de 
kerkenraad zich mee bezig (moeten) houden. 
 
door Jan-Willem van der Steege / voorzitter  
__________________________________________ 
 
HET VERSLAG VAN DE KERKENRAAD  
_______________________________________________ 
 

In de vorige 
RONDOMGELOVEN 

kon u als lezer en 
konden wij als 

kerkenraad 
concluderen dat er 
momenteel veel ‘van 
buitenaf’ op onze 

gemeente afkomt en dat we daar veel over 
nadenken en juiste keuzes in proberen te 
maken. In de afgelopen maanden is dat min 
of meer nog steeds het geval. In de eerste 
vergadering van dit jaar hebben we 
namelijk uitgebreid gesproken over 
mogelijke vormen van samenwerking met 
kerken in de regio. Onze predikant had 
daarvoor een document gemaakt, waarin 
diverse varianten waren uitgewerkt.  
In de vergadering bespraken we de actuele 
situatie in onze buurgemeenten en wat 
onze rol in dat geheel kan of juist moet zijn. 
Die vraag is niet alleen vanuit christelijk 
oogpunt aan ons gesteld, maar ook vanuit 
de Classis. Aan de hand van deze 
bespreking maakten we de afspraak om in 
februari een extra kerkenraadsvergadering 
in te plannen om dan met een juiste reactie 

te komen. In het 
verlengde hiervan 
hadden we ook al 
een moment in 
gedachten om u als 

gemeenteleden 
tussentijds te 

informeren over de actuele stand van 
zaken. Echter kwamen ons geruchten ter 
ore dat er in de regio ‘opeens’ andere 
ontwikkelingen gaande waren, waardoor bij 
ons duidelijk minder urgentie werd gevoeld.  
Naast al deze zorg en ontwikkelingen van 
buitenaf, hebben we ook volop aandacht 
geschonken aan de informatie die de 
werkgroep ‘lichter kerk zijn – toekomstige 
organisatie’ met ons deelde. Uitgebreid 
stonden we stil bij het verkleinen van de 
kerkenraad. Dit heeft logischerwijs meteen 
gevolgen voor de taken die de kerkenraad 
nog wel kan volhouden of die juist niet meer 
gedaan kunnen worden … 
Ditzelfde geldt ook voor een nieuwe opzet 
van het pastoraat binnen onze gemeente. 
Met het naderende afscheid van onze twee 
bejaardenouderlingen en het vertrek van 
onze predikant rond de jaarwisseling zal er 

toch op hele korte 
termijn iets moeten 
gebeuren! Op de 
gemeentevergadering 
zal onze predikant de 
voorlopige voortgang 
van ons denk- en 
werkproces toelichten 
en u deelgenoot 
maken van nieuwe 

structuren binnen onze gemeente. Dat er 
heel veel gaat veranderen is 
onontkoombaar. 
In de vergadering van 13 maart jongstleden 

GELOVENen besturen

van de kerkenraad



kregen we de toelichtingen op de financiële 
verslagen van de kerk, diaconie en 
zending. Deze informatie zal eveneens op 
de gemeentevergadering met iedereen 
worden gedeeld en toegelicht.  
Op 1 april staat een gezamenlijke 
vergadering gepland voor het moderamen 
van beide kerkgemeenschappen in ons 
dorp. We proberen daar stapje voor stapje 
invulling en betekenis te geven aan onze 
samenwerking in bepaalde diensten en 
overige activiteiten. Het stemt ons 
dankbaar dat we elkaar in zeker opzicht 
weer ‘gevonden’ hebben en dat er in 
harmonie   nagedacht  kan   worden   over  

allerlei zaken  die  beide gemeenten  
aangaan en waar we als dorp behoefte aan 
hebben. 
Dank voor alle bemoedigende woorden en 
gebeden die we ontvangen en wat we 
daarbij ook kunnen concluderen is dat er 
nog altijd enorm veel tijd en liefde door vele 
vrijwilligers wordt gestoken in zoveel 
soorten werk dat 
wordt gedaan 
binnen onze 
gemeente.  
Samen zijn we 
het kloppend hart 
van dat ene 
lichaam: Gods 
Kerk!  

_____________________________________
 
Mattheus vertelt: 
 

‘… Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 
Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus 
een schreeuw en riep luid: “Mijn God, mijn God, waarom 
hebt U mij verlaten?! 
Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf Hij de 
geest …‛ 
 

 
 
 
Marcus vertelt verder: 
 

‘ … Ze gingen vroeg in de ochtend naar het graf. Toen 
ze opkeken was de steen al was weggerold. Toen ze 
het graf binnengingen zagen ze een in het wit geklede 
jonge man.  
Ze schrokken vreselijk. 
 

Maar Hij zei tegen hen: “Wees niet bang, U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die 
gekruisigd is. 

Hij is niet hier, Hij is opgewekt uit de dood!” 

 

 

 



 
 

 

Pasen  :   Hoop 

 

 

Er is hoop 

er is geloof 

er is liefde 

voor de hopeloze 

hoop stopt nooit meer 

hoop sterft niet meer 

hoop blijft leven 

hier nog even en altijd 

straks ontmoet hoop 

vrede en verlossing 

in een eeuwige 

lofprijzing …! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Een bewerking van een gedicht  
               van Leo Heuvelmans 



 

 

ACTIVITEITEN IN EN ROND ONZE KERK 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze rubriek laat alle activiteiten zien die gedurende het seizoen in en om onze kerk 
plaatsvinden en plaatsgevonden hebben.  
We hopen dat het ons blijft inspireren om dergelijke activiteiten samen te blijven doen … 
 
door Mieke de Vries / redactie foto’s: Mieke        
_______________________________          
 
KERSTAVOND  (kleine impressie)        24 december 2024 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

‘geneuzel oet gemainte’

GELOVENin Siddeburen

Nieuws uit de gemeente



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1E KERSTDAG         25 december 2024 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FEBRUARI 
 
met dank aan Ton Wildeman, die een nieuwe standaard voor het antependium, een nieuw collecteblok heeft 
gemaakt en de katheder passend heeft opgeknapt. Het is een prachtige geheel geworden! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLIEDERKERKVIERING (korte impressie)      23 februari 
      Thema: ‘Jezus volgen’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m.m.v. Marieke, Vivian en Monique   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
         … in de vorm van een vis … 
 
 
 
 
 
ONTMOETINGSDIENST / ‘GODS BOSNIMF’      23 maart 
 

Thema: ‘buiten in de natuur kun je God ontmoeten’ 
 
     Martine Dubois speelt harp, haar echtgenoot orgel 
 
 
 
 
 
    foto’s: Haye Bosma en Ria Buursema 
 



 
 

 

VAN DE COMMISSIE BIJZONDERE DIENSTEN 
 
Er is nog niet zoveel nieuws te vertellen.  
 
door Ria Buursema / lid 
__________________________________
 

Wij gaan binnenkort vergaderen om 
nieuwe invullingen voor 2026 te bespreken. 
We hebben  inmiddels de natuurdienst 
gehad met Martine Dubois. Samen met 
haar partner Jan Gooijer, die op het orgel 
speelde, heeft zij de dienst verzorgd. 
Het was een prachtige indrukwekkende 
dienst met schitterende beelden uit de 
natuur op de beamer, zang, harp, orgel, 
vertelling en samenzang. 
We hebben genoten. 

De eerstvolgende Ontmoetings-
dienst is op 18 mei om 09.30 uur. 
In deze dienst zal mw. Greet Berends uit 
Kolham voorgaan. Aan deze dienst zal het 
Christelijk   Mannenkoor  uit   Appingedam  

medewerking verlenen. 
Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting 
en koffie/thee. 

De daaropvolgende Ontmoetings-
dienst van 12 oktober, zal een zangdienst 
worden. Aan deze dienst zal het Zangkoor 
DE PELIKAAN uit Appingedam haar 
medewerking verlenen. 
In dit koor zingt ook Inez Renkema mee, de 
dochter van Piet en Greetje Renkema.  

Waarschijnlijk heeft u allemaal het 
blad ELISABETH in de bus gekregen. 
 
Veel leesplezier en gezegende Paasdagen 
namens de Commissie Bijzondere 
Diensten. 

__________________________________ 
 
 

 

Voorjaar  
 

in Siddeburen .. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Foto: Mieke 
 
 



 
 

 

              Het is volbracht 
 

Gods weg is Hij gegaan tot het einde. 
Zijn lichaam wil niet meer, zijn geest is verslagen. 

Alles doet pijn. 
Naalden van de kroon doorboren zijn hoofd, 
ze tarten zijn denken, niet om uit te houden. 

De zonden van de wereld raken zijn ziel. 
 

Hij heeft gezegd en weerlegd, 
geheeld en gestreeld, gevraagd en geklaagd, 
gedacht en verwacht, gegeven en vergeven, 
gehoord en verwoord, gebeefd en geleefd. 

Gods weg is Hij gegaan tot het einde. 
 

Alles gedaan, alles gezegd,  
alles verstaan, alles geslecht, 

 

alles gegeven, alles gevraagd, 
alles vergeven, alles geklaagd. 

 
Alles gehoord, alles verwacht, 
alles verwoord, alles volbracht. 

 
Hij heeft me gezocht 
Hij heeft me gevonden 
Hij heeft me gedragen 

Hij heeft me thuisgebracht. 
Alles is in Hem tot voltooiing gekomen. 

 

Niets meer te zeggen. 
Ja, nog één roep, 

nog één kreet wacht om 
de aarde te veroveren, 
die ene roep waarin Hij 

leven en dood, 
dood en leven 

ontvouwt; 
waarin Hij zich uit handen geeft 

om te zijn zoals Hij is bedoeld: liefde!   
                                                                                                          

Veertigdagentijdkalender 2013,  
uitgave Protestantse Kerk in Nederland 



 

 
 
 
Een rubriek waarin we bekend maken welke vacatures er zijn in het kerkelijk werk binnen 
onze gemeente. Maar deze rubriek is ook bedoeld om vragen, oproepjes en mededelingen 
van gemeenteleden voor en aan gemeenteleden te doen. 
 __________________________________ 
 
VRAGEN, MEDEDELINGEN EN OPROEPJES 
__________________________________  
   
SENIORENMIDDAGEN 
 
Op 15 april organiseert de Hervormde 
Gemeente Siddeburen, samen met onze 
gemeente, in DE VISKENIJ een middag met 
het thema PASEN.  
Na afloop is er een gezamenlijke maaltijd. 
 
De  TOALSCHATTEN  kommen!! 
Wij, als Protestantse Gemeente 
Siddeburen, organiseren op 5 juni om 
14.30u in het MFC een seniorenmiddag 
met de TOALSCHATTEN.  
De  TOALSCHATTEN zijn twee dames uit 
Bedum: Annet Feitsma en Ukelien Reisiger 

Annet en Ukelien brengen een gevarieerd 
programma van woord en zang in de 
Groninger taal.                                                                                                              
De moeite waard om deze datum vast te 
leggen!                                                                                           
Nadere bijzonderheden en informatie over 
beide middagen vindt u terug op de 
ZONDAGSBRIEF 
en iedereen is van harte welkom! 
 
Een hartelijke groet van de 
bejaardenouderlingen Anje Huijssoon en 
Alie Wiegman 

__________________________________  
 
KOFFIEPUNTEN VOOR DE VOEDSELBANK 

 
Wij ontvingen van een echtpaar uit onze gemeente 12.720 
Douwe Egbertspunten. Dit is een prachtig gebaar. Deze 
punten zijn inmiddels ingeleverd bij de VOEDSELBANK MIDDEN 
GRONINGEN.  Daar ontvangen ze er pakken koffie voor.  
Mocht u toevallig ook nog D.E.- punten hebben dan houden 
wij ons aanbevolen. U kunt ze inleveren bij Arie Wicherts en 
Jan Buursema, dan leveren zij ze in bij de VOEDSELBANK 
MIDDEN GRONINGEN. 
Alvast bedankt! 

___________________________________ 
 
VOLLEYBALTOERNOOI RING OMMELANDEN 
 
Op 15 februari 2025 werd het jaarlijks 
terugkerende volleybaltoernooi gehouden 
in de sporthal van Leek. 
Ook dit jaar mochten wij weer meedoen 
met ons team MIT MEKOAR. 

Het toernooi werd dit jaar georganiseerd 
door de Hervormde Gemeente van 
Drachten.  
Er speelden 17 teams mee.   
Na  enkele  spannende  wedstrijden  in  de  

GELOVENDoe je Samen



Groninger taal.                                                                                                                                                                              

leggen!                                                                                            

 
 

voorrondes, werden we winnaar van onze 
poule en zaten we dus in de halve finale. 
Ons team bestaande uit Monique, Cor, 
Levi, Ruben, Reint, Marinus en Piet, deed 
z’n uiterste best, maar verloor de halve 
finale  van  Stedum.  Dat   betekende   een 
vierde plaats voor ons. 

Net als vorig jaar ging Drachten met de 
wisselbeker naar huis. Op de tweede plaats 
eindigde het team uit Stedum, dat volgend 
jaar het toernooi mag organiseren. 
Na een sportieve avond keerden we 
tevreden terug naar Siddeburen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team 
 
MIT MEKOAR 
 
 Siddeburen 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
 

Als we deze keer  
 
 
wel allemaal meedoen,       wordt het vast weer 
 

      heel leuk,  
 
   gezellig  
 

en ook leerzaam! 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

OPROEP  
Er zijn gemeenteleden, die zelf geen enkele mogelijkheid van vervoer 
hebben om een bezoek te brengen aan de huisarts of ziekenhuis.  
Daarom doen wij als diaconie hier nog een keer een oproep: als je je 
in wilt zetten voor dergelijke chauffeursdiensten, meld je dan aan bij 
Joke Buikema. 

En als je geen enkel vervoer hebt en je wilt van deze chauffeursdienst gebruik maken, neem 
dan contact op met Joke Buikema, tel: 06-31054690 
__________________________________ 
 
HET REILEN EN ZEILEN OP ONZE BEGRAAFPLAATS 
 
door Bram de Boer 
__________________________________________ 
 
Hierbij stuur ik jullie wat foto’s aangaande 
de begraafplaats. Er zijn een paar foto’s bij 
met een kruis op het nieuwe gedeelte. De 
drone-foto’s zijn gemaakt door Pieter 
Keijzer. 
Ook zijn er foto’s bij van activiteiten van 
afgelopen seizoen, zoals een fietstochtje 
en van de BBQ die we gehad hebben. Dit 
was tevens het officieel afscheid van Piet  
 

 
Pot als vrijwilliger. Dit heeft hij ongeveer 30 
jaar gedaan. Maar nu liet hij al 
doorschemeren: “als het mooi weer is, kom 
ik weer”. Piet welkom. Vrijwilliger Frits en 
Annet Veldman zijn op fietsvakantie in 
Colombia. Wij leven met hen mee. 
Ook zijn er een paar foto’s waarop te zien 
is dat sommige leden wel een pintje lusten. 
Als laatste is een foto bijgevoegd van het 
nieuwe hek in wording . 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 

HALLO LEZERS VAN RONDOMGELOVEN,  
 
Graag nemen we u mee in de ontwikkeling van het Struunders-proces van het begin tot nu.  
 
VOORBEREIDINGSPERIODE 

Wist u dat het pioniersproject al in 2019 is gestart? Toen is 
onderzocht hoe er vanuit de hervormde gemeente Siddeburen 
meer tijd gecreëerd kon worden voor de nieuwe voorganger om 
missionair aanwezig te zijn in het dorp. Zo is er contact gezocht 
met de IZB en met de eerste teamleden vanuit de hervormde 
gemeente. Aan de hand van de training van lerenpionieren.nl 
is gewerkt naar een eerste plan. Op dat moment hebben er ook 
gesprekken plaatsgevonden met dorpsgenoten om de 
behoeften van het dorp helder te krijgen en er zijn mensen 
benaderd van verschillende kerkelijke gemeenten om mee te 

gaan denken in het team, aangezien we van mening zijn dat pionieren door alle christenen 
gedragen zou moeten worden. We leven namelijk vanuit dezelfde overtuiging. Gelukkig was 
Monique (Vrije Baptisten gemeente Groningen) toen bereid om langere tijd mee te helpen, wat 
waren we daar dankbaar voor. Via de IZB kwamen we in contact met Marloes en haar gezin 
en met haar (pitbureau.nl) hebben we onze huisstijl kunnen ontwikkelen. In mei 2020 kregen 
we een positief startbesluit van de landelijke kerk, de PKN; ook zijn we tijdens de 
coronaperiode gestart met het organiseren van speurtochten en we zijn op zoek gegaan naar 
een pionier (in combinatie met de vacature voor een predikant voor de hervormde gemeente). 
 
OFFICIEEL VAN START 
Vanaf 1 oktober 2021 is onze pionier Gerco gestart. We moesten op zoek naar een nieuwe 
rolverdeling en hebben de tijd genomen elkaar te leren kennen (en doen dat nog steeds), maar 
tussentijds ook de activiteiten uitgebreid naar hoe we ze nu aanbieden. De ene activiteit heeft 
meer als doel verbinding te leggen tussen dorpsgenoten onderling, de ander meer om de 
verbinding met Jezus te leggen, in verschillende gradaties.  
Recent is hieraan toegevoegd: de Struunmiddagen. 
 
HET VERVOLG 
Het afgelopen half jaar hebben we een nieuw plan moeten schrijven voor de komende drie 
jaar, waarbij we ons richten op de verdieping van de activiteiten en contacten en een 
verbreding van het draagvlak in het dorp. Het zal ook zoeken blijven, zoeken naar Gods wil.  
 
STRUNEN / door Struunder Gerco  
‘Zoete inval’ 
Als Struunders zoeken we ernaar een soort ‘voorhof’ te faciliteren. We denken dat het goed is 
gelegenheden te creëren waar je levensvragen met elkaar kunt delen en ook de vraag naar 
God kunt stellen. Maar welke vorm past bij Siddeburen? In veel pioniersplekken zie je dat er 
een soort ‘inloophuis’ is. Dat werkt in een stadswijk. Maar gaat dat ook werken in ons dorp? 
We weten het oprecht niet. Maar misschien is wel goed om het in ieder geval te proberen. 
Maar wat is dan wijsheid? Een leegstaand winkelpand huren? Een tafel in het MFC 
bemensen? DE VISKENIJ openstellen? Proberen een ruimte in de voormalige bibliotheek 
tegenover de kerk te krijgen? Of gewoon het kerkgebouw openstellen? En doen we dan alleen 
een koffiehoekje, of ook een repaircafé en/of ook kringloopspullen? Hoe kunnen we onze 
dorpsgenoten met elkaar en God verbinden? We blijven volop met elkaar brainstormen en 
verkennen. Wil je meedenken? Graag! Bid mee en laat je ideeën ons weten. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

In dit rooster staan alle kerkdiensten van de komende maanden met de informatie die daarbij 
hoort. 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Witte Donderdag 17 april 
Heilig Avondmaal 19.30 uur ds. G.J. Weessies 

 organist Martinus de Boer 

 collecte 1 collecte: kerk 

 koster Henk van der Deen 

Goede Vrijdag 18 april 19.30 uur ds. G.J. Weessies 

 organist Menno Fokkens 

 collecte 1 collecte: kerk 

 koster Henk van der Deen 
Stille Zaterdag 19 april 
Paaswake 21.30 uur ds. G.J. Weessies 

 organist Jaap Weima 

 collecte 1 collecte: kerk 

Zondag 20 april PASEN 9.30 uur ds. G.J. Weessies 

 organist Martinus de Boer 

 collecte 

1e collecte: noodhulp Oekraïne 
2e collecte: kerk 
3e collecte: bloemen 

 kindernevendienst groep 1 - 8 

 koster Bram de Boer 

 kerkauto Harold van der Ploeg, tel: 0627991749 

Zondag 27 april 9.30 uur mw. A. Kruizenga, Harkstede 

 organist Menno Fokkens 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: orgelfonds 

 koster Klaas Albert Buikema 

 kerkauto Henk van der  Deen, tel: 421188 

Zondag 4 mei 9.30 uur  mw. M. de Vries, Siddeburen  

 organist Jan Willem van der Steege 

GELOVENin vakjes en hokjes

Roosters



 
 

 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: onkosten kerkdiensten 

 koster Jan Buursema 

 kerkauto Tonnis Bosman, tel: 432827 

Zondag 11 mei 9.30 uur ds. B.L. van der Woude, Winschoten 

 organist Jaap Weima 

 collecte  

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: bloemen 

 koster Ko Huijssoon 

 kerkauto Aafje Mittendorp, tel: 432129 
Zondag 18 mei  
Ontmoetingsdienst 
m.m.v. Chr. Mannenkoor 
Appingedam 9.30 uur mw. G. Berends, Kolham 

 organist Martinus de Boer 

 collecte    

1e collecte: zending 
2e collecte: kerk 
3e collecte: onkosten kerkdiensten 

 koster Bram de Boer 

 kerkauto Jan Poort, tel: 431582 

Zondag 25 mei 9.30 uur mw. W. Warner Zigterman 

 organist Menno Fokkens 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: onkosten kerkdiensten 

 kindernevendienst groep 1 - 8 

 koster Klaas Albert Buikema 

 kerkauto Piet Renkema, tel: 431438 
Donderdag 29 mei 
Hemelvaartsdag 9.30 uur ds. J. van den Berg, Appingedam 

 organist Jan-Willem van der Steege 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: bloemen 

 koster Jan Buursema 
Zondag 8 juni 
1e Pinksterdag 
Clusterviering in 
Slochteren 10.00 uur ds. G.J. Weessies en collega’s 

 kerkauto Marinus van der West, tel: 432781 

Zondag 11 juni 11.15 uur da. H.E. van der Zwaag, Veendam 



 
 

 organist Jaap Weima 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: onkosten kerkdiensten 

 koster Henk van der Deen 

 kerkauto Jan Zandinga, tel: 06 57634388 
Zondag 15 juni 
Kliederkerk-viering 10.30 uur  Commissie Kliederkerk 

 organist Menno Fokkens 

 collecte 1 collecte: jeugd 

 koster Ko Huijssoon 

 kerkauto Henk Walma, tel: 432283 
Zondag 22 juni 
Heilig Avondmaal 9.30 uur  ds. W. van Wingerden, Groningen 

 organist  Martinus de Boer 

 collecte 

1e collecte: Binnenlands Diaconaat 
2e collecte: kerk 
3e collecte: bloemen 

 koster Bram de Boer 

 kerkauto Jan Buursema, tel: 06 13010266 
  
Zondag 29 juni 
Bevestiging nieuwe 
ambtsdragers 9.30 uur ds. G.J. Weessies 
 organist Jaap Weima 

 collecte 1 collecte: voor de jeugd 

 kindernevendienst groep 1 - 8 

 koster Klaas Albert Buikema 

 kerkauto Bram de Boer, tel: 431950 
  
Contactpersoon kerkauto     Joke Buikema    
Contactpersoon oppas           koster van dienst 
Contactpersoon kindernevendienst         Marieke Gelling-van der Wolde 
_______________________________________ 
 

    Vergaderdata 
 
 
 
Moderamen: 8 mei, 5 juni en 26 juni 
 
Kerkenraad: 15 mei, 12 juni en 3 juli 
 
 



 
 

 
De redactie van RondomGeloven 

 
 
 

wenst ons allemaal  
 
 

gezegende Paasdagen 
 

 

en  
 
 

een prachtig 
 
 
 

voorjaar! 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 


